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MISSIONAIRE PAROCHIE
EN 

EUCHARISTISCHE AANBIDDING

Wat is de link?

Starten bij het einde
EVANGELISATIE
- Open kerk acties
- Kerstal bezoeken

HET DOEL
- Mooie kerk laten zien
- We hopen dat men terug komt
- Positieve uitstraling

PRAKTIJK
- Mensen komen graag binnen
- Vinden het leuk dat de kerk open is
- Bewonderen het gebouw
- Honderden bezoekers 

Starten bij het einde

- Open kerk acties zijn goed
- Maar zijn we voorbereid op “succes”?
- Weten we wat de volgende stap is?
- Kunnen de mensen Jezus leren kennen?

HEBBEN WE DE HEER
BETROKKEN BIJ ONZE PLANNEN?

Waarom een missionaire parochie

NIET: 
- We willen de kerkbanken vullen
- We hebben meer collecte geld nodig
- We willen een aantrekkelijke parochie zijn

MAAR:
We willen een parochie zijn die laat zien 
hoe aantrekkelijk geloven in de Heer is

Wat is ons verlangen?

Verlangen wij dat mensen de Heer 
persoonlijk leren kennen?

Zijn we ons bewust van onze taak?
“Hoe kunnen ze in Hem geloven, als 
ze niet over Hem hebben gehoord? En 
hoe kunnen ze over Hem horen als Hij 
niet verkondigd wordt?” 
(Romeinen 10, 14)
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Starten bij het begin

DOEL
We willen een parochie zijn die laat zien 
hoe aantrekkelijk geloven in de Heer is

START
Bij de Heer in de Eucharistische aanbidding

ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de eucharistie.

Encycliek van Johannes Paulus II uit 2003 nr 25: 

De Eucharistie is een onmetelijke schat: niet alleen haar vieren, 
maar ook in aanbidding voor haar verblijven buiten de Mis 
maakt het mogelijk te putten uit de bron van de genade zelf. 

Een christelijke gemeenschap die ernaar verlangt het gelaat
van Christus beter te beschouwen, in de geest die ik heb 
voorgesteld in de apostolische Brieven Novo millennio ineunte
en Rosarium Virginis Mariae, moet dit aspect van de eucharistische Aanbidding, 
waarin de vruchten van het lichaam en het bloed van de Heer groter en talrijker worden, 
eveneens ontwikkelen.

- Gaat om de Heer.

- Eucharistie is de Heer.

- Hij is het kloppend hart van de parochie.

- Wij moeten inademen om uit te ademen

De Kerk leeft van de Eucharistie.

- Wanneer het lijkt dat we nog niets kunnen doen kunnen we altijd gaan bidden

- Evangelisatie/Missionaire parochie zijn is niet een activiteit die we zo maar zelf kunnen 
opzetten. Het is een „samenwerken‟ met de Heer.

- Zo is bidden in zekere zin al een vorm van evangelisatie.

De Kerk leeft van de Eucharistie.

- Zijn er vaste gebedsmomenten in 
onze parochie waarin wordt 
gebeden voor evangelisatie? 

- Is er eucharistische aanbidding in 
onze parochie?

- Zoek nog een paar mensen die je verlangen delen
- Start met 1 uurtje in de week
- Koppel het aan de H.Mis
- Wees trouw en houd vol
- Kies een goed tijdstip, midden op de dag betrek je niet veel 

jongeren
- Indien mogelijk ga uitbreiden en maak een rooster

Eucharistische aanbidding hoe?

- Combineer een open kerk actie met aanbidding
- Pak momenten en gebeurtenissen aan
- Maak duidelijk dat het voor de hele parochie is (niet een 

hobby van enkele)
- Ondersteun de aanbidding met catechese
- Geleide aanbidding bijvoorbeeld op een avond van 

Barmhartigheid (let op: liederen moeten het gebed 
ondersteunen)

Eucharistische aanbidding hoe?
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- Ouderen
- Onderdeel van de gemeenschap
- Hebben een belangrijke bijdrage
- Ook van afstand meedoen met de aanbidding

- Religieuze in of met een link aan onze parochie
- Onderdeel van hun roeping

- Jongeren/Kinderen

- Iedereen

Wie kunnen er mee bidden
PERSOONLIJK

- Mensen komen wekelijks naar de 
kapel om 1 uur bij de Heer te zijn

- Men verlangt naar hun uurtje iedere 
week

- Band met de Heer opbouwen en 
versterken

Vruchten Eucharistische aanbidding

Getuigenis

PAROCHIE
- Aanbidding heeft altijd door kunnen gaan (ondanks 

corona)
- Mensen die katholiek willen worden
- Roepingen uit de parochie
- Grote projecten die goed verlopen
- Aanwezigheid van jongeren en kinderen in de parochie
- Inzet van mensen voor en in de parochie
- Alle activiteiten worden gedragen door de Heer
- Weten dat al het werk wordt ondersteund door het gebed
- Weten dat je mag samenwerken met de Heer
- Gebed voor alle intenties

Vruchten Eucharistische aanbidding

- Mensen komen onverwacht oog in oog met de 
Heer

- Aanbidding tijdens open kerk actie waar direct 
voor de mensen wordt gebeden

- Getuigenis op onverwachte momenten

- Laagdrempelig binnen lopen

- En …

Eucharistische aanbidding = Evangelisatie ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de eucharistie.

Encycliek van Johannes Paulus II uit 2003: 

Nr 1: De Kerk leeft van de Eucharistie. Deze waarheid 
drukt niet alleen een dagelijkse geloofservaring uit, 
maar bevat beknopt de kern van het mysterie van de 
Kerk. Met vreugde ervaart zij op allerlei wijzen de 
voortdurende verwerkelijking van de belofte: 
“Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voleinding van de wereld” 
(Mt. 28, 20). 
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ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de eucharistie.

Encycliek van Johannes Paulus II uit 2003: 

Nr 25: Het is mooi om bij Hem te zijn, om dicht aan 
zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling, en om de 
oneindige liefde te voelen van zijn hart. Als het 
Christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, 
met name in de "vaardigheid van het bidden", hoe 
zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen 
om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille 
aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus 
die aanwezig is in het Allerheiligst Sacrament?

- We zijn nu ook als kleine gemeenschap bij elkaar
- We kunnen nu starten met aanbidding
- Ongeveer 30 minuten geleide aanbidding

- Stilte
- Zang
- Gebed

- We bidden dat steeds meer parochies mogen starten 
met Eucharistische aanbidding

- We bidden dat onze evangelisatie een samenwerken 
mag zijn met de Heer

In praktijk brengen
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